
Herinneringen aan Paul Van de Venster bij Koninklijk Sevos TTC vzw

Graag wil ik, Marcel Rosiers van Koninklijke Sevos Tafeltennisclub vzw, hier 
enkele herinneringen aanhalen over Paul, de tafeltennisser..

Paul speelde vóór ik hem kende, reeds lang pingpong en ik had het genoegen 
om met hem ploeg te vormen sinds de eeuwwisseling. 

Meer dan 10 jaar speelden we met Paul heroïsche matchen aan de 
pingpongtafel.  Ik herinner me zijn verbetenheid in het spel, zijn fairplay naar 
de tegenstrever, maar zijn gevecht met zichzelf als de winst niet wilde volgen. 
Boven dit alles stond zijn loyaliteit naar zijn ploegmaten. Erbij zijn en alles 
geven voor zijn kameraden, daar deed hij het voor. 

Toen zijn gezondheid dat sedert 2021 niet meer toeliet, wenste hij er toch nog 
bij te zijn en tekende steeds present als supporter van ons ploegske, hij was 
dan onze 4de man langs de tafel in onze thuisbasis in het Fort in Merksem, maar
reisde altijd mee op verplaatsing naar de andere clubs. Tijdens deze aldus 
passieve tafeltennisjaren vond hij zijn tweede roeping en was barman van 
dienst bij onze thuismatchen.  Over zijn selectie van crooners die door de 
boxen galmde, van cd’s uit zijn eigen collectie, wordt nu nog gesproken. 

Tijdens de ritten naar en van de club vertelde hij ook zo graag over zijn 
geplande reizen. Rond middernacht stapte hij dan uit mijn auto en vertrok ik 
pas nadat hij veilig binnen was en me nog uitzwaaide aan zijn deur.

Vandaag mag ik hem uitzwaaien. Mooie herinneringen, Paul en bedankt voor 
die fijne jaren! Marcel


